Tijdens de herfstvakantie ga je heerlijk op kamp!
We trekken het bos in en gaan aan de slag met onze
vondsten. We laten ons inspireren door de herfst maar
ook door de ‘dia de los muertos’, een vrolijk, kleurrijk en
liefdevol feest waarop de Mexicanen, hun gelietde

familieleden die gestorven zijn, uitbundig vieren.

Lantaarns, bloemen en bladeren, paddestoelen,
pompoenen, sugersculls, ... gaan we maken in heel wat
verschillende technieken zoals boetseren, weven, vilten

punchen, printen, verven met planten ...
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